
   

maart 2022 Richtinggevoel
Ik kreeg deze foto een paar jaar geleden van Marja Oost-
dijk – dank daarvoor! Dit heet officieel een roosvenster 
(denk aan een windroos), zo u wilt: een “twaalf-pas”. In de 
hoekjes zien we trouwens wel degelijk drie kleine vier-
pasjes en een “zespasje”. 
De figuur in het midden is niet een zegenende Jezus (wat 
ik eerst dacht), maar Vrouwe Fortuna (Geluk). Het raam 
heet een “Ruota della Fortuna” (“Rad van Avontuur”). Het 
nodigt uit een gokje te wagen. 

			               Je kunt er alle kanten mee op…
“Jezus Leeft mogelijk op Tholen”, kopte de PZC van 4 februari met gevoel voor humor. Dat 
slaat natuurlijk op de verkiezingen van deze maand. Op Tholen kun je kiezen uit 8 richtin-
gen, bij ons in Middelburg uit 11 (jammer genoeg nèt geen 12).    Wim Wattel   

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen Middelburg
De eerstvolgende lezing is op dinsdag 22 maart 2022 
Mevrouw Sjoukje Rosier (1956) studeerde aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding 
te Groningen. Zij heeft lesgegeven in het basisonderwijs, middelbaar onderwijs (havo en 
vwo) en middelbaar beroepsonderwijs, waarvan de laatste jaren aan het CIOS (Centraal In-
stituut Opleiding Sportleiders) in Goes. Daar gaf zij les in de vakken pedagogiek, didactiek, 
methodiek en didactisch practicum (leren lesgeven). Ook was zij mentor en studiecoach.
Naast haar werk had zij als vrijwilliger o.a. bestuursfuncties bij de Sportraad Vlissingen en 
de Penitentiaire Inrichting Middelburg. Sinds 2013 is zij actief als onbetaald medewerker bij 
Slachtofferhulp Nederland.

De titel van de lezing is: Slachtofferhulp Nederland.
Slachtofferhulp Nederland (SHN) helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en cala-
miteiten. Het meemaken van een heftige gebeurtenis kan ingrijpend zijn. SHN biedt emoti-
onele, juridische en praktische ondersteuning. De ondersteuning is altijd gratis.
Het uitgangspunt is: hulp bieden op het moment dat de cliënt dat wil, op een manier die 
past. Zo kort als kan, zo lang als nodig is.
De medewerkers zijn getraind en hebben veel ervaring in het helpen van slachtoffers. Som-
mige medewerkers zijn gespecialiseerd in hulp na een specifieke gebeurtenis, bijvoorbeeld 
seksueel misbruik, een verkeersongeval of vermissing. 
SHN heeft juridische experts die een cliënt kunnen bijstaan in het strafproces of helpen 
schade vergoed te krijgen. Slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven, ernstige seksuele 
misdrijven en nabestaanden van moord en doodslag krijgen intensieve begeleiding van 
een casemanager.
We komen we bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14 euro kost) om 12 uur en daarna start 
de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.
Ook dit seizoen weer de vraag eventuele afwezigheid bij de lezing en/of lunch tijdig af te 
melden bij de heer Albert de Visser tel 0118- 611868 devisseraj@zeelandnet.nl
Afmelden voor vrijdag 10.30 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.
Als de lunch door de leden niet bijtijds afgemeld is komen de kosten voor uw eigen rekening.
Niet-leden zijn bij elke lezing welkom! Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor hen 10 euro. 
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.  

Voor verdere informatie  José Viveen secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl 

Roosvenster noordgevel Dom van Trento, 
Noord Italië

Nieuwe leden 
gezocht voor de 
diaconie

Omdat onze voorzitter 
Teus Baars nu voorzitter 
van de kerkenraad en van 
de VVHM geworden is,
zoekt de taakgroep dia-
conaat op korte termijn 
een nieuwe voorzitter en 
zo mogelijk ook  nog een 
nieuw lid.
De taakgroep bestaat, na 
het vertrek van Teus Baars, 
nog uit José Baars, Gerda 
van Leeuwen, Rob van Tol, 
Joep de Valk en Jan Janse.
De voorzitter bereidt met 
de secretaris de vergade-
ringen (6 x jaar) voor, zit 
die voor, vertegenwoor-
digt de taakgroep waar 
nodig naar buiten en 
neemt een enkele uitvoe-
ringstaak op zich.
Dat de voorzitter en een 
nieuw lid de diaconale op-
dracht van de Koorkerkge-
meenschap een warm hart 
toedragen en daarvoor 
enthousiast willen maken 
spreekt voor zich. 
Voor verdere informa-
tie kan contact met Teus 
opgenomen worden: 
baarst@live.nl of ’s avonds
tel. 0118-567747/06-
57333031.
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Kerkdiensten

6 maart 2022
Ds. Kim Magnee

13 maart 2022
Ds. Aries van Meteren

20 maart 2022
Ds. Hans le Grand

27 maart 2022
Ds. Florus Kruyne

3 april 2022
Ds. Tom Rijken

10 april 2022
Ds. André Meiresonne

14 april 2022
Witte Donderdag
Ds. André Meiresonne

17 april 2022
Ds. Paul Saraber

24 april 2022
Ds. Paul Saraber

Van de kerkenraad

Nu ik sinds kort actief ben binnen de kerkenraad realiseer ik mij pas echt hoeveel werk 
er binnen de Koorkerk wordt verzet. Elke zondag een voorganger, wekelijks een digitale 
nieuwsbrief, elke maand de Vierpas, kerkdiensten die ondanks Corona zowel fysiek als 
digitaal goed zijn te volgen en dan nog zoveel andere zaken die ik hier niet benoem. Voor 
mij wordt hierin de kracht van de gemeenschap zichtbaar. Als het op de ene plek kraakt, 
dan gaat op een andere plek het werk gewoon door. Iets waar we met elkaar heel zuinig 
op mogen zijn. Ik hoop dat de gezamenlijke inspiratie die wij putten uit de zoektocht naar 
de ‘Ene’ ons op onze weg mag blijven samenbinden. 

De kerkenraad is in de nieuwe samenstelling nu een aantal malen bijeen geweest. Boven-
aan de prioriteitenlijst staat het in gang zetten van de beroepingsprocedure voor een 
nieuwe predikant. De voorbereiding vraagt om het op schrift stellen van een meerjaren-
beleidsplan, de begroting voor de komende jaren en het verkrijgen van toestemming om 
de beroepingsprocedure te kunnen starten. Gelukkig hoeven we het wiel niet zelf uit te 
vinden; in de afgelopen jaren is al veel vastgelegd en we krijgen goede handvatten aan-
gereikt vanuit de PKN.

Een vraagstuk dat is verbonden aan de beroepingsprocedure is onze positie binnen de 
PGM (Protestantse Gemeente in Middelburg, het samenwerkingsverband van de PKN ge-
meenten). Zoals u wellicht weet willen de Ontmoetingskerk en de Nieuwe Kerk de PGM 
ontbinden, vanuit de wens van bestuurlijke vereenvoudiging en slagkracht. De Koorkerk 
wil de samenwerking met de Nieuwe Kerk in PGM verband graag behouden. De uit-
komst van dit proces is van betekenis voor de vraag welke partijen een rol spelen in het 
beroepingsproces. Als wij onderdeel uitmaken van de PGM zal de PGM formeel de be-
roepende instantie zijn. In het geval van ontbinding van de PGM zijn wij dat zelf. Kortom, 
een bestuurlijk vraagstuk dat op korte termijn wel helderheid vraagt om geen vertraging 
op te lopen in het beroepingswerk. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

Teus Baars, voorzitter

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas
Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 

en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 

De Vierpas van de maand april 2022 verschijnt omstreeks 27 maart 2022. 

Kopij dient uiterlijk 18 maart 2022 per e-mail te worden aangeleverd bij redacteur Adrie 

le Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 

Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage. 
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Bij de diensten

Zondag 6 maart 2022, 
ds. Kim Magnee

Beste mensen van de Koorkerk, 
Ik zie er naar uit om op 6 maart weer in uw midden te mogen zijn. 
Die zondag is de eerste van de veertigdagentijd, tijd van inkeer en bezinning. 
In dat kader wil graag met u nadenken over een tekst uit Spreuken: “Van alles waarover je 
waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.” 
Dat gekoppeld aan wat Jezus NIET doet, aan de intermezzo’s in zijn verkondigend be-
staan. 
Graag tot 6 maart, 
Kim Magnee-de Berg (Gouda) 

Zondag 13 maart 2022, 
ds. Aries van Meeteren

Aries van Meeteren kantelt in de 
aanloop naar Pasen het verhaal 
van Petrus die over het water 
loopt. U krijgt onder meer ant-
woord op de vraag wat een eend 
(of is het een konijn?), Reinhold 
Niebuhr en Davina Michelle er-
mee te maken hebben. 

Zoomkring Gelijke-
nissen 5: 
Over Jezus, de wijn-
stok en Johannes
9 maart 2022 van 
19.30 – 21.00 uur met 
Joep de Valk 

De Remonstranten organi-
seren vanaf november vijf 
bijeenkomsten per Zoom 
over de gelijkenissen uit 
de bijbel. Een soort digitale 
kringen, zeg maar. Aanlei-
ding en kapstok is het boek 
‘Geef mij die dwaze meis-‘Geef mij die dwaze meis-
jes maar. In gesprek met jes maar. In gesprek met 
Jezus’ Jezus’ gelijkenissen’ dat be-
gin september is versche-
nen. De opzet is simpel: de 
hoofdstukauteurs uit dat 
boek geven eerst een pre-
sentatie, waarna een ge-
sprek volgt met de deelne-
mers aan de Zoomsessie. 
Op 9 maart gaat het over Je-
zus, de wijnstok en Johannes.
Bij evangelist Johannes 
geen klassieke gelijkenissen. 
Wel vergelijkende beelden, 
die ook dienen ter verdui-
delijking. De zogenaamde 
“ik ben” uitspraken, culmi-
nerend in de gelijkenis ofwel 
het beeld van de wijnstok 
en de ranken. Het gaat over 
een mystieke beloftevolle 
verbondenheid met Je-
zus, dwars door de eeuwen 
heen.

U kunt u opgeven via Zoom-
kring Gelijkenissen 5: Over 
Jezus, de wijnstok en Johan-
nes | Remonstranten of via 
het Landelijk Bureau info@
remonstranten.nl .

Deelname kost € 5.

Cover: ‘Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus.’
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Taakgroep Diaconaat

Gehouden collectes
In december 2021 brachten de collectes het volgende op. Dat betreft zowel de fysieke 
collectes als de inkomsten via de wijkkas of givt, maar exclusief eigen overboekingen op 
het rekeningnummer van het collectedoel.
Op 5 dec. voor de ondersteuning van aidswezen in Rwanda € 188,50 en op 12 dec. 
€ 189,10 voor  het jeugddorp De Glind in Drenthe.
Op 19 en 25 dec. zijn er alleen zoomdiensten gehouden waarin niet gecollecteerd is. 
Via de wijkkas en givt kwam  voor Artsen zonder Grenzen € 32 (19 dec.) en voor opvang 
vluchtelingenkinderen in Griekenlands (25 dec.) € 31 binnen.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Te houden collectes in maart
De collectes tijdens de komende 40-dagentijd zijn weer geënt op de 7 werken van barm-
hartigheid uit het Mattheüs evangelie en ontleend aan het collecteprogramma van Kerk 
in Actie.
* Op 6 maart is de collecte bestemd voor de inzet van Rwandese diaconessen voor ge-
zond eten.
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70% van de bevolking van de landbouw. Maar door 
gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet 
genoeg om een gezin te voeden. De zusters leren elk jaar 150 boerenfamilies op hun 
demonstratieboerderij om ook vee te houden en groente en fruit te verbouwen. Na de 
training begeleiden ze hen in hun eigen dorp verder. Steeds meer ouders kunnen hun 
kinderen hierdoor gezonde voeding geven.
* Het op klimaatverandering gerichte programma van Kerk in Actie in Bangladesh staat 
voor 13 maart op de rol. Het dichtbevolkte Bangladesh ligt in ’s werelds grootste rivier-
delta en wordt regelmatig geteisterd door cyclonen, die door de klimaatverandering toe-
nemen in aantal en kracht. Grote gebieden worden door zout water overstroomd met alle 
gevolgen voor de vruchtbaarheid van het land. Boeren worden getraind in zoutwaterbe-
stendige landbouw en wat ze kunnen doen voor, tijdens en na een ramp om te overleven 
en de schade te beperken. Voor € 23 kan een gezin voorzien worden van zaden en land-
bouwgereedschap.
* Tijdens de 2 resterende zondagen in maart wordt uw bijdrage gevraagd voor het inmid-
dels welbekende 3 jarige project Delta Indonesië van de classis Delta. Op 20 maart is dat 
voor de opvang van straatkinderen in het Dreamhouse in Yogyakarta. En op 27 maart is 
het vormingscentrum voor sterke vrouwen in Papoea aan de beurt. Voor meer informatie 
over het project: zie elders in deze bijdrage.
Voor alle 4 collectes geldt als rekening voor zelf over te maken bijdragen: Kerk in Actie, 
Utrecht, IBAN NL 89 ABNA 045 0457 457 457 o.v.v. Zusters Rwanda (6/3), Klimaatproject 
Bangladesh (13/3), Delta Indonesië/opvang straatkinderen (20/3) en Delta Indonesië/
Vrouwen Papoea (27/3).
Voorafgaand aan de dienst worden flyers over deze doelen uitgereikt.

Verdere aandachtspunten en activiteiten
(1) Omdat onze voorzitter, Teus Baars, voorzitter van de kerkenraad geworden is, zoekt de 
taakgroep op korte termijn een nieuwe voorzitter en zo mogelijk ook nog een nieuw lid. 
Zie de oproep daar voor elders in dit Vierpas-nummer.

(2) Dit jaar organiseert onze gemeente namens de PGM kerken in Middelburg de kerst-
pakketten actie voor de gedetineerden in Torentijd en de halfstay DOOR. We zoeken daar-
voor een coördinator die, samen met een groep vrijwilligers de inkoop, het inpakken en 
het uitdelen organiseert. Er is een  draaiboek beschikbaar. Nadere inlichtingen bij onder-
getekende, Jan Janse. 

(3) Elk jaar wordt er door de PGM kerken een voorjaars- en een najaarsactie voor diaconale 
doelen gehouden op het niveau van de wereld, Europa, Nederland en de regio. 
De najaarsactie 2021 bracht het mooie bedrag van € 21.283,49 op, verdeeld over mondi-
aal: een project voor ondersteuning van de bevolking in het zwaar onder oorlog gebukt 

Studiedag 
Zingeving in de 
ouderdom

21 maart 2022, 10.00-
16.00 uur, Bergkerk te 
Amersfoort

Studie - en trainingsdag 
over het boek ‘Zin in de 
ouderdom’ van Jan van 
Baardwijk en René Rosmo-
len.

We worden steeds ouder, 
maar veel ouderen spiege-
len zich aan de dominante 
waarden van onze maat-
schappij door zo lang mo-
gelijk jong te willen blij-
ven. Onderweg zijn in de 
ouderdom is klaarblijkelijk 
ook lastiger geworden, en 
over zingeving wordt niet 
zo veel gesproken.

Ouderdom lijkt een nie-
mandsland waarin men 
op zoek is naar zin en be-
tekenis. Wat betekenen al 
die extra levensjaren? Hoe 
kijkt de samenleving naar 
ouderen en hoe kijken ou-
deren naar zichzelf? Wat 
zijn kerntaken van het ou-
der worden? Welke bron-
nen kunnen er gevonden 
worden? Deze vragen ko-
men aan de orde.

•	 Inleiding in het nieuwe    	
	 ouder worden 

• 	 Kernthema’s over 
	 zingeving in de 
	 ouderdom
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gaande Jemen; Europees: de Stichting Kom over en Help, een christelijke organisatie die 
vroeger in het  communistische Oost-Europa bijbels verspreidde en daar nu armoede-
projecten ondersteunt; landelijk: de Stichting Schuilplaats die opvang en ondersteuning 
voor kwetsbare mensen runt en regionaal: de nachtopvang van het Leger des Heils in 
Terneuzen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze najaarsactie. Suggesties voor doelen voor de 
actie in het komende najaar zijn van harte welkom.
Eind februari/begin maart ontvangt u voor  de voorjaarsactie een envelop in uw bus.
Het doel van deze werelddiaconale actie is het Delta Indonesië project en meer specifiek 
het trainingsprogramma voor meer duurzame landbouw en samenwerking van Truka-
jaya, de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk. Van harte aanbevolen.
M.b.t. het Delta Indonesië project, dat dit jaar afgerond wordt, kunnen we u een mooie 
tussenstand na 2 jaar melden. Binnen de classis is door het regelmatig houden van col-
lectes hiervoor en tal van apart georganiseerde activiteiten al iets meer dan €150.000, 
waarvan ruim de helft op Walcheren, behaald. In onze Koorkerk was het, toen we die 
nog konden houden, ook de vaste collecte voor de Woord en Tafeldiensten.  En uit de 
opbrengst van 2021 van de boekenmarkt is een bedrag van  € 12.800 toebedeeld aan 
de opvang van straatkinderen in het  Dreamhouse in Yogyakarta. Een derde van de op-
brengst in 2022 zal weer aan dit project worden toegekend. 
Nu er momenteel over de historische relatie met Indonesië een stevige discussie 
gevoerd wordt, kan  een succesvolle afronding van dit project als een actuele bijdrage 
vanuit onze kerken aan deze discussie gezien worden.

(4) Rond Pasen zullen we weer de jaarlijkse Paaskaartengroet aan gedetineerden verzorgen. 

(5) Eind maart/begin april organiseren de taakgroepen van de Nieuwe Kerk en onze 
Koorkerk weer de 1ste van de twee jaarlijkse inzamelingen voor de Voedsel- en de Kle-
dingbank. De inzamelingen vinden plaats op de zaterdagen 26 maart en 2 april van 
11.00 – 13.00 uur in de Herberg (tegenover de ingang van de Nieuwe Kerk).
Voor het gemak van onze kerkleden zullen we tijdens de diensten op de zondagen 27 
maart en 3 april achterin de kerk een rolcontainer voor zakken met kleding en schoei-
sel en dozen voor voedselproducten voor de Voedselbank neerzetten. Voorafgaand aan 
deze diensten zullen we in een aan de Orde van dienst toegevoegde meldedeling nog 
aangeven om welke producten het gaat.

(6) Tot slot op verzoek nog een drietal zaken met een maatschappelijke focus.
* St. Present Walcheren, vanuit de kerken opgezet, koppelt vrijwilligers aan mensen met 
een hulpvraag die zelf een klus niet uit kunnen uitvoeren of betalen. Ze zoeken nieuwe 
bestuursleden die zich zo’n 5 keer per jaar voor dit werk in willen zetten. Voor nadere 
inlichtingen:  jan.versteeg@presentwalcheren.nl / 06-27433603 of hun website.
* Via het binnenlandse diaconaat van de PKN kunnen ouderen die zelf geen vakantie 
kunnen betalen een verzorgde vakantie aanvragen. 
info@protestantsekerk.nl / 030-8801880.
* De Middelburgse organisatie ‘de Manteling’ vroeg ons mantelzorgers in onze gemeente 
te wijzen op de mogelijkheid om bij de gemeente Middelburg een mantelzorgwaarde-
ring van € 100 aan te vragen. Tot 30 april via de website www.mantelingwalcheren.nl / 
0118-553530. Bij dezen.

Namens de taakgroep diaconaat,  
Jan Janse, Email:  janjansezeeland@gmail.com tel. 0118-851332 / 06-17334769

• 	 Ouderdom in kunst en 	
	 filosofie

• 	 Werkvormen voor 
	 kringwerk 

•	 Accreditatie SKGV Voor 	
	 predikanten, geestelijk 
	 verzorgers en kerkelijk 
	 werkers
 
Kosten: € 100,- incl. lunch en 
boek. 
Opgave: Bergkerk 
(033 461 7917/ 
pgabergkerk@gmail.com )
- René Rosmolen 
( r.rosmolen@casema.nl ) 
Info: www.bergkerk.nl 
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Boekenmarkt
De afgelopen maand was er 
weer gelegenheid om koffie 
te drinken na de dienst. Wel-
iswaar moesten we allemaal 
netjes op onze stoel blijven 
zitten maar we werden nu 
zelfs bediend. Als volleerde 
serveersters en obers deden 
de vrijwilligers de ronde langs 
de tafels met koffie en thee. 
En dat te midden van de boe-
kenkasten. Het zag eruit als 
een huiskamertafereel of een 
gezellig bruin café. Hoe veel 
meer Koorkerkgemeenschap 
wil je hebben?
Boekenkasten zijn vaak stof-
nesten maar het boeken-
marktteam heeft alles netjes opnieuw geordend en gekuist. Niet alleen omdat er weer 
koffie na de dienst geschonken werd, maar ook vanwege de proefopening op de don-
derdagen in februari. Februari, sprokkelmaand, een prima periode om na te gaan of er 
ook in deze tijd van het jaar wat bij elkaar te sprokkelen valt voor diaconie en Koorkerk-
gemeenschap.
3 februari was de eerste proefopening. Een dag waarop een vliegende start werd ge-
maakt en meer dan € 250 omzet werd gedraaid. Ook de tweede donderdag scoorden 
we goed. Op basis daarvan heeft het Boekenmarktteam besloten om de proef voort te 
zetten en in de voorjaarsvakantie ook op dinsdag 1 maart tot en met vrijdag 4 maart 
open te gaan.
In ieder geval is met de eerste twee donderdagen een prima basis gelegd voor een jaar 
dat hopelijk verder ook zo succesvol zal verlopen. De nieuwe categorieën ‘Bijzondere 
Boeken’ en ‘Zeer Bijzondere Boeken’ blijkt een gouden greep. De normale Boekenmarkt-
prijs is €2,- maar voor boeken in deze categorieën wordt een hogere prijs gevraagd 
die nog wel ruim onder de gangbare online prijzen ligt. De geïnteresseerden lagen bij 
opening van de markt nog net niet met slaapzaak voor de Koorkerkdeur maar ze waren 
er beide dagen als de kippen bij. Voorbeelden van die bijzondere boeken zijn: 

•	 Kijkbijbel: verhalen uit het oude en nieuwe testament. Getekend door Kees de Kort, 
	 1993 (3e druk) 1993.  Uitg.: NBG – Haarlem en BBG – Brussel.

•	 Dante’s Divina Comedia in 111 pastels van J. Hudig 2001. Uitg.: Wereldbibliotheek
	  A’dam. Nieuw € 139,50. 2021 is 700 jarige sterfdag D.A.

Zo’n succesvolle verkoop vraagt natuurlijk ook om voldoende bevoorrading. Daar valt 
ook niet over te klagen. In tegendeel, het is haast een luxe probleem om de nieuw aan-
geleverde boeken ordentelijk op te bergen in de beschikbare ruimte. Maar deze uitda-
ging is te overzien want inmiddels is er een geolied proces ontwikkeld van: 1. inname, 
2. selectie, 3. categorisering, 4. doneren aan Ramsburg en 5. dumpen in de milieustraat. 
Met name Jan Janse heeft oog voor de krenten in de pap en hij stuurt dit proces vak-
kundig aan. 
Kortom: het Boekenmarktteam heeft met iedereen die eraan meewerkt een mooie start 
gemaakt in 2022. Na de voorjaarsvakantie zullen we dan ook in maart op de donder-
dagen geopend zijn van 11.00 uur tot 15.30 uur. Niet alleen voor de verkoop maar ook 
voor de inname van, wellicht dierbare, boeken waar men thuis geen plaats meer voor 
heeft.

Het boekenmarktteam.



7
Kerkbalans 2022: het resultaat

Het resultaat van Actie Kerkbalans 2022 is bekend! Waar eerst alleen onze PKN Koorkerkers 
(60%) op deze wijze werden benaderd, is nu de aanvraag voor geldelijke bijdrage aan alle 
Koorkerkers gestuurd. Voor enkelen van ons de eerste keer dat hen iets werd gevraagd. In 
ieder geval was de actie succesvol, met dank aan de gevers natuurlijk, maar zeker ook dank 
aan allen die de brieven hebben bezorgd en weer opgehaald.

Er is bijna € 50.000 gecommitteerd. Er zijn bijna driehonderd Koorkerkers op tweehonderd 
adressen. Daarvan zijn honderd brieven weer ingevuld terug ontvangen. De Koorkerk kent 
gelukkig veel meer dan honderd donateurs, want velen dragen al jaren met regelmaat bij 
en vonden het niet nodig om nu speciaal iets in te vullen. Die € 50.000 belooft dus een 
groei van uw bijdragen boven de gebruikelijke € 60.000 van vorige jaren. Dat is belangrijk 
en hoopvol omdat wij graag een nieuwe predikant willen aantrekken met een aanstelling 
van 50%. 

Onze excuses dat Kerkbalans dit jaar best ingewikkeld was, met al die verschillende reke-
ningnummers per denominatie. U moet maar denken, dat is een overgang naar volgend 
jaar. Dan hopen wij met één Koorkerk-rekeningnummer u te mogen benaderen.
Nogmaals veel dank voor uw bijdrage!

Joep de Valk, 
penningmeester
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Al vele jaren is de Koorkerk een 

bijzondere plek. 

Een plek van ontmoeting rond 

actuele zingevings- en levensvragen.

Geïnspireerd door de Bijbel, in 

nauwe verbinding met de wereld 

om ons heen, nieuwsgierig naar de 

zoektocht van anderen.

Een open huis waar ieder ongeacht 

achtergrond en op eigen manier 

zich welkom mag weten.

Een oud huis van verhalen, muziek 

en samenzang.

Een hoog huis van stilte, licht en 

ruimte.

Een warm huis van koffie, boeken-

markt en samenzijn.

Het in stand houden van deze plek 

en deze gemeenschap vraagt niet 

alleen aandacht, betrokkenheid en 

inzet van velen, maar kost ook geld.

Aan alle leden van de Koorkerkge-

meenschap vragen we dan ook om 

een vrijwillige bijdrage naar draag-

kracht.

Elk jaar in januari doen wij als 

Koorkerkgemeenschap mee met 

de landelijke Aktie Kerkbalans. Voor 

het voortbestaan van onze kleurrij-

ke en rijkgeschakeerde vrijzinnige 

gemeenschap vragen wij u kennis te 

nemen van het opgestelde budget 

van inkomsten en uitgaven, afge-

drukt op de achterzijde.

Uw financiële vrijwillige bijdrage 

naar draagkracht is essentieel voor 

het voortbestaan als Koorkerk, 

Dit jaar staat in het teken van het 

zoekproces naar een deeltijd vaste 

predikant.

Ook is het Van Vulpen orgel hard 

toe aan groot onderhoud, al dan 

niet in combinatie met een beperkte 

uitbreiding. Zeer welkom was een 

ontvangen legaat daarvoor.

Weliswaar zijn wij verbonden met de 

Protestantse Gemeente Middelburg, 

maar financieel zijn wij volledig 

verantwoordelijk voor ons eigen ker-

kelijk huishoudboekje. Tot nu wordt 

een mogelijk tekort aangevuld uit 

het vermogen van de vrijzinnige 

vereniging VVHM.

Geefvandaagvoor
de kerkvan morgen

 

 

vrijwillige bijdragen

€ 59.000collecten€ 9.000
verhuur opbrengst

€ 8.000
renteopbrengsten

€ 5.000
overig€ 2.000

boekenmarkt PM
kerkgebouwen

€ 24.000pastoraat€ 49.000kerkelijke activiteiten

€ 10.000administratie/afdrachten

€ 16.000

Inkomsten

11%

10%

6%

71%

2%

Uitgaven

10%

16%

24%

50%

  

De Koorkerkgemeenschap staat financieel gezien geheel 

op eigen benen. Eventuele tekorten op de jaarrekening 

komen ten laste van het vermogen van de Vereniging 

Vrijzinnige Hervormden Middelburg (VVHM). Hieronder 

ziet u een raming van onze inkomsten en uitgaven voor 

2022 op hoofdlijnen.

Totale inkomsten € 83.000   Totale uitgaven € 99.000   Tekort € 16.000

Een meer uitvoerige beschrijving is op te vragen bij de penningmeester.

Kerkkantoor PGM
Nieuwe Kerkgang 7

4331 BE Middelburg
Tel. 0118 61359Alle bankrekeningnummers vallen onder een 

ANBI-beschikking. Dit is van belang voor de fiscale 

aftrekbaarheid.



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad:
Scriba:   Luuk
scriba@koorkerk.nl
RGMZ, secr. Esther Meulblok
tel.: 0113-562531
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 06-54338574 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  06-19036870
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zakan Koorkerk
Joop Caljé 06-53175297
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste

Mus, merel, roodborst, koolmees, staartmees, vink, putter en 
alle andere tuinvogels in Nederland. Voor mij allemaal de lief-
ste. 
In meditatieve momenten op ons tuinbankje is het even he-
lemaal stil, is het bestaan niet meer dan het huidige moment. 
Geluksmomentjes als deze zijn vaak kort maar dat mag niet 
deren. Ze geven energie en levensvreugde. Terwijl de vogel-
tjes druk bezig zijn hun leven te leiden vraag ik mij af of zij ge-
luk kennen. Dat moet wel, besluit ik. Vliegen moet fantastisch 
zijn, het scharrelen naar voedsel bevredigend en een nestje 
bouwen spannend.
Onze katten komen naar buiten gesjokt, mijn maag krampt. 
Gelukkig is de merel zeer alert en onze katten oud en lui. Tja, 
de wereld van de vogel is niet alleen maar geweldig, wat voor 
vogel je ook bent. Al zijn je kleuren nog zo mooi, is je zang o zo 
prachtig en je vlucht spectaculair en hoog. Op de grond zijn ze 
een hap verwijderd van de ondergang, bedenk ik me met alle 
drama die ik in me heb.
De paralellen met de mensenwereld zijn onmiskenbaar. De net 
iets grotere koolmees jaagt de pimpelmees weg bij de noot-
jes. Deze gaat in een boom verderop samen met zijn vrouwtje 
zitten wachten tot de zwart gemaskerde boef is verdwenen. 
De roodborst is geen fan van de nootjes, zit lekker in een vet-
blok te pikken en trekt zich weinig aan van zijn omgeving. Me-
neer merel is blij dat het geregend heeft en vist met militaire 
precisie de wormen uit de grond. Een groep puttertjes maakt 
lawaaierig een landing in de tuin, de situatie bevalt blijkbaar 
niet, ze gaan er snel weer vandoor. 
Het begint te resoneren, die mensenwereld en de vogelwereld 
en ik blijf hangen in hun vergelijkbare kwetsbaarheid. Com-
passie en liefde vervullen mij en daar is het, het wonderlijke 
contact met het Ene. Gewoon op een bankje in de achtertuin. 
Als gemankeerd mens wil ik dit moment vangen, vasthouden, 
vereeuwigen. Tegen beter weten in. Uiteraard laat het moment 
zich net zo min vangen als de alerte merel door een luie en iets 
te dikke kater. Maar ik heb voor mezelf een manier gevonden 
om dit speciale moment een beetje te herbeleven door de vo-
geltjes te schilderen. 
Het is een blije activiteit, zeker als ik zie dat de verschillende 
vogeltjes op mijn tekentafel een interactie lijken aan te gaan 
als ik ze naast elkaar zet. Iedere keer als ik ze hergroepeer 
wordt er een nieuw verhaaltje vertelt. Ik kan mijn geluk niet 
op! Het is een doorlopend project geworden met de naam ‘Di-
verse Pluimages’. 
Gisteren kreeg ik een boekje cadeau, Gebeden van de kosmos, 
van Niel Douglas-Klotz. Zoals gebruikelijk bij het krijgen van 
een boekje bladerde ik er even doorheen. Mijn oog viel gelijk 
op deze tekst: “Laat uit het diepste wezen van jezelf liefde ge-
boren worden voor het licht van de Ene dat straalt, overal om 
je heen …”
Een mooiere afsluiting kan ik zelf niet bedenken. Voor de vol-
gende allemaal de liefste geef ik de pen aan Joep de Valk.

Esther Meulblok


